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De herfst is het kleurrijkste seizoen van het jaar. De bladeren nemen
diverse kleurschakeringen aan vooraleer ze naar beneden dwarrelen en
gras en straten bezaaien met een tapijt van dorre bladeren.

We zetten de verwarming een graadje hoger en nestelen ons maar wat te
graag voor het venster om deze pracht te aanschouwen.

Met de herfst en de winter komt er heel wat sfeer in huis. Sinterklaas
krijgen we als voorgerecht, gevolgd door Kerstmis en Nieuwjaar als
hoofdgerecht en als dessert komen de Drie Koningen nog eens langs.
Allemaal gezellige dagen waar we naar uit kijken. Wij zorgen dat deze
sfeer ook binnen ons woonzorgcentrum aanwezig is. Onze medewerkers
doen hun uiterste best om het woonzorgcentrum om te toveren tot een
gezellige woon- en leefomgeving: enerzijds door decoratie en versiering,
maar vooral door de menselijke warmte uit te stralen.

We moeten het niet onder stoelen of banken steken maar de periode van
de feestdagen is voor veel mensen ook een periode van eenzaamheid.
Wat als we er nu eens allemaal extra werk van maken om ook hen de
menselijke warmte te laten voelen, mee laten proeven van de huiselijke
sfeer? Wie weet gebeurt er dan dit jaar wel nog een beetje extra magie.
Ik wens jullie heel fijne en magische feestdagen toe.

Jurgen Duyck
Algemeen Directeur
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Pastoraal nieuws

Allerheiligen/Allerzielen

Het is weer een periode van herdenking. Op de begraafplaatsen
is het erg druk. Grafstenen worden versierd met bloemen en
kaarsjes en we nemen de tijd om stil te staan bij het verlies van
onze dierbaren.

Hieronder een gebedje dat kan gebruikt worden op de
begraafplaats.

God,
Op deze plaats worden wij stil.
we zoeken tastend naar woorden
die uitdrukken hoe wij ons voelen.
Gij weet wat er in ons leeft
en zijt onze toevlucht in alle nood.
Wees ons licht
en omring ons met uw troost
wanneer het verdriet ons overspoelt.
Wees ons licht
en geef ons vertrouwen
wanneer de angst ons verlamt
Wees ons licht
en schenk ons nieuw leven
wanneer de dood ons aangrijpt.
Laat uw licht over ons schijnen en
spreek woorden van hoop en toekomst.
Neem alle duisternis van ons weg en
omarm ons met uw liefde en tederheid.

Amen
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Pastoraal nieuws

Benodigdheden:

¢ blok steekschuim

¢ schaal

¢ scherp mesje

¢ snoeischaar

e Aspidistra’s (bladeren)
e chrysanten

e gerbera’s

e rozen

e papaver

Voorbereiding:

Het steekschuim doordrenken met water en leggen op een plat schaaltje. Dan neem je de
Aspidistra bladeren. Laat de stengel lang genoeg en krul de bladeren waarbij je de stengel
door het blad steekt om dan ook in het steekschuim vast te zetten. Herhaal dit tot de
schaal rondom versierd is.

Volgende stap:

Snij de chrysanten, rozen, gerbera’s af om over het bloemstuk te verdelen. Zorg dat je 6
cm stengel overhoudt. Best de uiteinden schuin afsnijden. Begin eerst met de
chrysanten omdat dit de grootste planten zijn en verdeel ze gelijkmatig over het
bloemstuk. Dan ga je verder met de rest van de bloemen. Als je wil kun je nog aanvullen
met andere decoratie zoals rendiermos.

Tips om het bloemstuk langer vers te houden:
¢ steekschuim voldoende nat houden
e spray de bloemen nat om ze vochtig te
houden
e Ververs uitbebloeide bloemen
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' Met diepe dankbaarheid en respect moesten wij afscheid nemen
.~ van Zuster Ignace Dit jaar nog vierden we haar 90ste verjaardag.
Ook haar 70 jaar professie konden we nog samen met haar vieren.

| Zuster Ignace was veel meer dan alleen een icoon van ons
- woonzorgcentrum; zij was een baken van liefde, wijsheid en steun
- voor velen. Altijd beschikbaar met een luisterend oor en een wijze
raad, wist zij precies wat iemand nodig had, en haar warmte en
. betrokkenheid raakten iedereen die haar kende.

Haar leven stond in het teken van zorg en aandacht voor anderen.

~ Zuster Ignace leefde haar roeping met een ongeévenaarde passie |

en was een bron van inspiratie voor jong en oud. Ze liet een S

~ onuitwisbare indruk achter op alle mensen die ze ontmoette, en
' haar nalatenschap van liefde en wijsheid zal altijd voortleven in onze
harten.

Zuster Ignace, we danken je voor wie je was en wat je voor ons hebt '.
betekend. Je zal diep gemist worden, maar je geest blijft bij ons in
elke glimlach, elk advies, en elk moment van zorgzaamheid dat we
aan elkaar geven.
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